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WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER  

IN HET NIEUWE JAAR 
 

 

 

Redactie De Walvis:  

Willie Koole, Olga Landaal,  

Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk, 

en Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie 
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KERSTMIS 
 
Het is voorbij, de sfeer is weer verdwenen 
de bomen, de versiering en het groen, 
ik moet er altijd eventjes aan wennen 
misschien is ’t gek, maar ‘k kan er niks aan doen. 
 
Ook buiten; reed je ’s avonds door de straten 
dan was het bij veel huizen leuk verlicht 
en juist in deze tijd van korte dagen 
was dat toch steeds opnieuw een mooi gezicht. 
 
Het is voorbij, ’t is nu weer januari 
’t nieuwe jaar is echt van start gegaan. 
We krijgen nu misschien wat winterweken 
maar dan breekt toch het voorjaar alweer aan. 
 
En dan gaat alles weer opnieuw beginnen, 
geniet daar van, het leven is maar kort 
want voor je ’t weet is het opnieuw december 
waarin het hopelijk weer gezellig wordt! 

 
Siem de Haan.-1935-2025 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
Datum    tijd    plaats    voorganger        organist 
 
04 jan.   10.00 uur   Beets dhr.J.Talma              mw. D.Schuijtemaker 

                         
11 jan.   10.00 uur   Avenhorn   ds.H.Reedijk     mw. B.Conijn 
 
18 jan.   10.00 uur   Oudendijk ds.H.Reedijk           dhr.J.Stens 
 
25 jan.   11.00 uur Berkhout       ds.H.Reedijk   dhr. J.Stens 
                                 Winterbuffet na de dienst 
 
01 feb.   10.00 uur Oudendijk      ds. M.Camarasa     mw. D.Schuijtemaker 
 
08 feb.   10.00 uur Ursem         ds. O.van Dongen mw. B.Conijn 
 
15 feb. 10.00 uur Oosthuizen  ds. H.Reedijk        
Katholieke Kerkje ingang Zorgcentrum Seevanck 
 
22 feb. 10.00 uur Berkhout      ds. H.Reedijk       dhr. J. Stens  
Eerste zondag van de 40 dagentijd . 
Na de dienst gesprek over de gemeente fusie 
 
01 mrt. 10.00 uur Beets            ds. B.Stobbelaar    mw. D.Schuijtemaker  
Tweede zondag van de 40 dagentijd  
 
08 mrt. 10.00 uur  Ursem         ds. H. Reedijk    mw. B.Conijn 
Derde zondag van de 40 dagentijd  
 
 
 

 
DE COLLECTES BEHORENDE BIJ DE KERKDIENSTEN 
LEEST U OP PAGINA 6 EN 7 
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KERKDIENST ZONDAG 4 januari 2026 
 
Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar wensen wij elkaar veel 
heelheid en zegen toe. Wij zingen elkaar als loflied toe nummer 438, 
over een nieuwe tijd met ruimte voor de arme en de verdrukte. De 
lezing volgens het NBG-rooster Numeri 23:27 - 24 t/m 13.Uit het 2e 
testament lezen wij Mattheüs 5: 33 t/m 37. Over de rug recht houden, 
zoals de profeet Bileam en Jezus ons deze morgen doorgeven. 
Lied 496 is vrij onbekend maar passend bij deze zondag. Als u thuis de 
melodie zou willen oefenen dan zingt de schepping weer dit lied tot in 
de gloria. Onze slotzang is uit het Liedboek van de Kerken nummer 
429 "Treed vrolijk voort op 's Heren wegen". Hoe die weg zal zijn ligt 
nog helemaal open. Daarom zijn er bij de koffie toepasselijke rolletjes 
waar je doorheen kan kijken. De slagroom die wij daarin spuiten 
getuigt van een vrolijk begin. 
 
Jappy Talma 

 
 
 
Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten. U bent van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:        Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:      Berkhouterkerk,     Ringleiding aanwezig 
       Kerkebuurt 172, 1647 ME 
Avenhorn:       De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:      Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:        Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:      Grote kerk,  Raadhuisstraat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:      Kwadijk 87, 1471 CE 
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COLLECTEROOSTER VOOR JANUARI  EN FEBRUARI 
 
04 januari.   Diaconie: De Regenboog  
Verslaving en psychische problemen gaan vaak hand in hand en ze 
maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog Groep wordt iemands 
verslaving geaccepteerd en (ex)-verslaafden een buddy geboden. Ook 
iemand met een psychiatrische achtergrond kan een maatje krijgen. 
De Regenboog motiveert hen om structuur aan te brengen, talenten te 
ontwikkelen en een (sociaal) netwerken te versterken.  
  
11 januari.   Diaconie: Make-A-Wish  
Make-A-Wish Nederland heeft als missie om kinderen tussen 3 en 18 
jaar met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte, veerkracht 
en vertrouwen te geven door hun liefste wens te vervullen.   
 
18 januari.   Diaconie: Noodhulp Oekraïne  
Hulp voor slachtoffers en ontheemden. De oorlog in Oekraïne heeft het 
leven van veel inwoners op zijn kop gezet. Huizen zijn verwoest, infra-
structuur is ontwricht en veel mensen kampen met angst en verdriet. 
Samen met lokale kerken en partnerorganisaties biedt Kerk in Actie 
hulp. Kwetsbare families kunnen terecht bij regionale hulpcentra.Er zijn 
daar speelplekken voor kinderen, zodat ze hun zorgen even kunnen 
vergeten, en er is traumahulp. Om het gezinsinkomen aan te kunnen 
vullen, krijgen vrouwen steun bij het starten van een eigen bedrijfje.  
 
25 januari.   Diaconie: Bijbelspellen die jongeren uitdagen     
Sirkelslag is één van de drie grote, spannende en interactieve bijbel-
spellen van de Protestantse Kerk. Het wordt rond deze tijd door hon-
derden jeugdgroepen uit heel Nederland gespeeld. Elk spel draait om 
een inspirerend bijbelverhaal en een diaconaal thema, waardoor jon- 
geren op een speelse en ontspannen manier met geloof in aanraking   
komen.          
  
01 februari.   Diaconie: Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan  
Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen door de 
wrede burgeroorlog in Soedan: een vergeten ramp waarbij 25 miljoen 
mensen dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen Soe-
danezen zijn op de vlucht. Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, 
keert daar naar toe terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput 
en hongerig. Lokale hulporganisaties bieden deze getraumatiseerden 
mensen noodhulp in de vluchtelingen kampen.  
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08 februari.   Diaconie: Omzien naar gevangenen   
In Nederland zitten ruim 33.000 mensen met een korte of langere 
straf uit. Jezus roept ons om barmhartig naar hen om te zien. Daarom 
steunt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs- patiënten en hun families  
om te werken aan herstel. Ook voor hun  kinderen is extra aandacht.  
 
15 februari.  Diaconie: Rudolphstichting in De Glind  
Het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan zo’n 120 uit huis geplaatste 
kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving. De kinderen wor-
den opgevangen in gezinsvormen. Onderdeel zijn van een gewoon 
gezin draagt bij aan het herstel en de ontwikkeling van de kinderen. 
Veel kinderen zijn getraumatiseerd en hebben ernstige gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen. Het jeugddorp wordt dit jaar uitgebreid met 
drie duurzame gezinswoningen zodat meer kinderen in een gewone 
dorpssetting kunnen opgroeien.  
  
22 februari.   Diaconie: Guatemala; stop lesuitval van werkende 
kinderen.  
Vooral onder de Mayabevolking komt veel kinderarbeid voor. Ze gaan 
in eerste instantie wel naar school, maar vallen uit doordat ze veel 
lessen missen en de school verlaten zonder te kunnen lezen en 
schrijven. Een speciaal programma met bijles voor kinderen en steun 
aan hun ouders helpt dit tegen te gaan. Kinderen mogen hun ouders 
blijven helpen, zolang hun schoolprestaties er niet onder lijden.  
  
 
 
DE EERSTE collecte is voor de genoemde Diaconale projecten. 
 
DE TWEEDE collecte is voor de Kerkvoogdij voor Instandhouding 
van de Erediensten.  
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                                                                Protestantse Gemeente 

                                                                      Zeevang-Oudendijk 

                                    

ALGEMEEN NIEUWS                  
 
KERST EN NIEUWJAARSGROET van Ruud Meerveld 

voor alle gemeenteleden van Zeevang-Oudendijk en Koggenland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORTGANG FUSIE PG ZEEVANG EN PG KOGGENLAND  
 
Geachte Kerkgemeente 
 
De gesprekken met betrekking tot het voorgenomen samengaan van 
de Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk (PGZO) en de 
Protestantse Gemeente Koggenland (PGK) gaan gestaag verder. Dit 
met als doel ergens in 2026 definitief samen te gaan. De fusiegroep 
heeft Wim van Hilten, bekend bij de meesten van ons, verzocht om 
enige tijd de voorzittersrol van de fusiecommissie op zich te nemen. 
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Dat lijkt mij een goede en verstandige stap. Vanaf het begin van mijn 
aantreden als voorzitter van PGK, heb ik aangegeven uitsluitend 
beschikbaar te zijn als co-voorzitter van de fusiegemeente indien een 
passende co-voorzitter van PGZO-huize beschikbaar is. Helaas lijkt het 
daar niet op en dat betekent dat mijn (ad-interim) voorzitterschap van 
Kerkenraad PGK op afzienbare termijn eindigt. Daarbij komt dat ik op 
geen enkele wijze Wim van Hilten of de fusiecommissie voor de voeten 
wil lopen en hecht dat zij vanuit een objectieve invalshoek hun 
belangrijke werk kunnen doen. 
 
Thans bestaan mijn werkzaamheden voor de PGK uit: 

 Voorzitterschap a.i. Kerkenraad 

 Bestuurslid Stichting Allemanshuis Koggenland (= nieuwbouw). 
De realisatie van het Allemanshuis vergt momenteel veruit de meeste 
tijd van mij (organisatie structuur, geldstromen, meerdere subsidies, 
beschikbaarheid ondergrond, vergunningen etc). Alles overwegende 
lijkt het mij verstandig om per 31-12-2025 het voorzitterschap a.i. neer 
te leggen en een stapje opzij te doen en mij te concentreren op de 
werkzaamheden verbonden aan het bestuurslidmaatschap van 
Stichting Allemanshuis Koggenland.  
 
Hierdoor: 

 Kan de fusiecommissie vanaf een blanco positie naar passende 
voorzitter zoeken 

 Loop ik niemand voor de voeten 

Wordt het vele werk momenteel verbonden aan de Stichting 
Allemanshuis Koggenland ongehinderd voortgezet 

 Kan het voorzitterschap netjes overgedragen worden 
Samengevat: ik heb besloten het voorzitterschap a.i. van PGK per 31-
12-2025 neer te leggen en reken op uw begrip. Maar ik ben niet weg!  
 
Zoals u bovenstaand kunt lezen, blijf ik mij inzetten voor Stichting 
Allemanshuis Koggenland, opdrachtgever voor de nieuwbouw naast en 
de verduurzaming van de Protestantse Kerk Ursem. 
Genoemde Stichting maakt deel uit van onze Kerkelijke gemeente. 
Sinds 2019 heb ik mij mogen inzetten voor onze gemeente. De sfeer in 
de gemeente als ook in de Kerkenraad was zowel tijdens de 
vergaderingen alsook daarbuiten altijd prima, harmonieus en vooral 
prettig. Waarvoor heel veel dank aan iedereen! 
 
Met vriendelijke groet Piet Nell 
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UITNODIGING VOOR HET ‘WINTERBUFFET’ 2026 
25 januari in Berkhout 

 
Zondag 25 januari begint de kerkdienst om 11.00 uur. 
 
Na de kerkdienst gaan we na een kopje koffie of thee met elkaar 
genieten van een ‘winterbuffet’ Iets heel anders dan u na de 
Nieuwjaarsbrunches en High Tea  gewend was.  
Doordat de kerkdienst deze morgen een uur later begint hebben we 
geen lang tussenuur meer tussen de dienst en het buffet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave graag bij:  Hermien, Miranda of Greet van de Pastoraatgroep 
of per mail bij greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 
 
 
VERZAMELT U MEE 
 
In de kerk in Ursem staan 2 dozen voor cartridges, oude mobile 
telefoons en oude  postzegels. 
 
Ook kunt u een diversiteit van  plasticdoppen van frisdrank en melk- 
pakken, doppen van sausflacons, doppen van wasmiddelflessen in 
allerhande kleuren inleveren. Deze plastic doppen gaan we 
verzamelen voor de Stichting Blindegeleidehond. 
Graag schone doppen inleveren in dichtgeknoopte plastic zakjes. 
Er is een afleveradres gevonden in Volendam. Mocht u een adres 
weten hier dichter in de buurt dan horen we dat graag. 

 

mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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UIT DE PASTORIE  

Met een nieuw jaar voor de boeg wensen we elkaar al 
het goede in de mooie en de lastige dagen die ons te 
wachten staan. En voor de grote wereld om ons heen, 
hoop ik op vrede en het inzicht bij ieder, dat je een ander 
nooit kunt kwetsen zonder ook jezelf te kwetsen. 
 
We kijken ook uit naar de voltooiing van het fusieproces. 
Fusie betekent de krachten bundelen. Fusie betekent 
ook inspelen op de nieuwe mogelijkheden die zich 
aanbieden. Fusie betekent ook met beleid omgaan met 
de onmogelijkheden die dat met zich meebrengt. 
 
Laten we samen de kansen pakken om de overgang 
naar samengaan te omarmen. Met openheid voor wat 
nieuw en waardevol kan zijn. Soms zullen concessies 
nodig zijn om het te laten slagen. Ons samengaan kan 
nieuw perspectief en energie losmaken in ons allen. 
 
Te midden van al het grote – plannen, stappen, 
verandering – hopen we in ons persoonlijk leven vooral 
ontvankelijk te blijven voor het kleine goede: de kleine 
gebaren van aandacht, de momenten van meeleven, de 
onverwachte vriendelijkheid die een dag kunnen kleuren. 
 
Want juist in het kleine goede kunnen we groots zijn. Dat 
is waar we allemaal goed in kunnen zijn. In het kleine 
goede schuilt vaak ook echte rijkdom. Al het grote en het 
kleine goed wens ik jullie toe in verbondenheid met 
elkaar.  
 
Met hartelijke groeten, Hans Reedijk 
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VERTROUWENSPERSOON ZEEVANG-KOGGENLAND 
 
Binnen een kerkelijke PKN-gemeente is het verplicht om minimaal 
twee vertrouwenspersonen aan te stellen, een man en een vrouw. Een 
vertrouwenspersoon biedt ondersteuning bij vermoedens van misstand 
binnen de protestantse gemeente en levert een bijdrage aan het ont-
wikkelen en vormgeven van beleid voor een veilige kerk.  
 
Sinds een jaar is mw. emerita ds.Truus Groenewoud-de Boer vertrou-
wenspersoon voor Zeevang en met ingang van 2026 is zij dat op 
verzoek van de kerkenraad ook voor Koggenland. We zijn blij dat zij 
haar bereidheid wil continueren in de toekomstige gefuseerde 
Gemeente. We heten haar ook van harte welkom in Koggenland. 

 
 
KERKASIEL KAMPEN 
 
We zouden het bijna vergeten maar het gezin Babayants, geworteld en 
deels geboren in Nederland, verblijft nog steeds in kerkasiel in de kerk 
van de Wijkgemeente Open Hof in Kampen sinds 21 november 2024. 
Op 9 maart 2025 waren we daar met een invulling van 2 uren. 
 
Al die tijd hebben honderden medewerkers pastores, priesters en 
predikanten zich ingezet om de kerkdiensten aan de gang te houden 
om te voorkomen dat het gezin wordt uitgezet na hun 11 jaar lang 
durende asielprocedure naar een land dat hun kinderen niet kent. 
 
Bij deze mijn voorstel om hier een actie op te zetten. Stuur me een mail 
als je mee wilt doen. Bedenk je persoonlijke bijdrage. Daarna kiezen 
we dag en tijd. We gaan met eigen vervoer. De kerk vergoedt de 
kilometers. Wilt u zich a.u.b. per mail aanmelden bij mij? Hans. 
 
  

GEMEENTE-OCHTEND – 22 februari 2026 
 
Op 22 oktober, net voor de inleverdatum van de kopij voor ons 
kerkblad, is de fusiegroep weer bijeen geweest. Ik had al melding 
gemaakt van de hulp van dhr. Wouter Vrolijk (Classicaal College voor 
de Behandeling van Beheerszaken) die nog steeds met ons meeleest. 
Ondertussen hebben de kerkenraden kennis gemaakt met dhr Wim 
van Hilten uit Blokker. Een aantal jaren geleden was Wim reeds 
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bekend in Koggenland. Ondertussen heeft Wim in de kerken Hoorn 
een verbindende rol gespeeld in het fusieproces aldaar. Je zou kunnen 
zeggen dat Zeevang en Koggenland in wezen al zijn gefuseerd omdat 
we al zoveel samen doen. Samen met Wim van Hilten pakken we de 
laatste eindjes op. Jullie gemeenteleden hebben we daarbij nodig. De 
fusiegroep nodigt ieder uit op zondag 22 februari 2026 om 10.00 uur 
voor de korte gebedsviering met aansluitend om 10.30 uur de 
gemeenteochtend, geleid door Wim van Hilten, met de afsluiting 
uiterlijk om 12.30 uur. Zet deze zondag 22 februari al vast in de 
agenda. Met groet van de fusiegroep. 

 

 
VERDIEPINGSOCHTEND GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA 
In ons afgelopen jaar 2025 bestond de Geloofsbelijdenis van Nicea uit 
het jaar 325 na Christus (even rekenen) precies 1700 jaar. Een ge-
loofsbelijdenis is een uiteenzetting van wat de christelijke kerk 
belangrijk vindt om in te geloven. Nog steeds bespreekt deze geloofs-
belijdenis actuele thema’s, waar veel christenen wel; een mening over 
hebben. Namelijk of Jezus mens of God was of beide. In het jaar 381 
werd in Constantinopel de leer van de Drie-eenheid daaraan toege-
voegd want daar was nog niet eerder over gesproken. Sinds die tijd 
spreken we van de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. 
 
Op de verdiepingsochtend horen we over de betekenis van de belang-
rijkste punten uit de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Dus 
over het mens- en/of God-zijn van Jezus en over de Heilige Geest. We 
lezen met elkaar de tekst van de geloofsbelijdenis en wisselen met 
elkaar uit wat daarin voor ons van betekenis kan zijn. Ook praten we 
met elkaar over de voors en de tegens van een geloofsbelijdenis in de 
zondagse liturgie. We vernemen hoe actueel de Geloofsbelijdenis van 
Nicea-Constantinopel in het kerkelijk leven en het persoonlijk geloof 
van vandaag de dag eigenlijk voor velen van ons nog steeds is. We 
wisselen met elkaar uit hoe wijzelf aankijken tegen de personen in de 
drie-eenheid en hoe zij zich tot ons verhouden en wat we daarvan 
vinden. 
 
De verdiepingsochtend wordt gehouden woensdagochtend 11 februari 
in de Consistorie van Beets van 10.00-12.00 uur. Koffie en thee staan 
klaar om 9.45 uur. Lijkt het je leuk of interessant, geef je dan op bij de 
dominee; liefst via e-mail, zie Colofon kerkblad. Je ontvangt dan 
informatie om je in te lezen. 
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WINTERBUFFET ZONDAG 25 JANUARI 
 
Graag wil ik ieder attent maken op de verplaatste aanvangstijd van de 
kerkdienst naar 11.00uur als gevolg het aansluitend winterbuffet. 
 

 
DE VEERTIGDAGENTIJD ALS OPMAAT NAAR PASEN 
 
Nauwelijks zijn Advent en Kerst voorbij of de Veertigdagentijd dient 
zich al aan en begint op 22februari. De Veertigdagentijd kan een tijd 
zijn van inkeer en van bezinning op je eigen geloof en ook tot 
verandering van ‘wat doet het ertoe’ in ‘wat doe ik ertoe’. Het kan een 
zinvolle tijd zijn als de opmaat naar het Paasfeest, op de eerste 
paasdag op zondag 5 april. Ook in deze voorbereidingstijd op Pasen is 
de schildersgroep weer actief. Naar aanleiding van dit stukje kopij komt 
er vast wel een voorstel van de schildersgroep bij mij binnenrollen. Er 
is overigens nog plek voor één nieuwe schilder. 
 
 

 

 

 

 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

 
Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
 
Het schrijfthema is deze keer 
 

           ‘VERGEVING’ 

 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 

 
Kopij inleveren kan tot en met 17 FEBRUARI 2026 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 
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Kerkblad gedeelte  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
BROODKRUIMELS 
 
Het verleden zijn herinneringen, 
de toekomst kan je niet voorspellen, 
vandaag is een cadeau!      
Het kostbaarste zijn altijd de dingen  
die geen prijs hebben. 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag 14 januari is er een  

kerkdienst om 15.30 uur met 

Pastor Anne-Marie van Straaten. 

 

Woensdag 18 februari  is er een kerkdienst  

 om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk.                                             

 

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 15 januari 2026  is er een  

kerkdienst om 15.30 uur met 

Pastor Anne-Marie van Straaten.  

 

Donderdag 19 februari is er een kerkdienst  

 om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk. 

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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WEBSITE 

 
Hier vindt en leest u allerlei 
wetenswaardigheden van onze  
kerkgemeente en blijft u op de hoogte. 
Het is de moeite waard om onze vernieuwde website te bekijken. 
In het fotoalbum kunt u de foto’s van de herdenkingsdienst in Ursem 
van  2 november, de tweede Adventsdienst op 7 december in Berkhout 
en de schilderijen van de schildersgroep inzake Kerst 2025 bekijken. 
 
De website kunt u bereiken onder de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland 
 
 

FOTOGRAFEERT U MEE VOOR DE WEBSITE 
 
De wintermaanden geven vaak prachtige landschapsgezichten  door  
sneeuw en zoneffecten. Plaatjes worden heel herkenbaar als er ook 
nog eens een kerktoren of kerkgebouw zichtbaar is. 
Wanneer u  zo’n ‘bijzonder plaatje schiet op het juiste moment’ wilt u 
het dan delen met ons. 
Stuur uw foto op naar greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
Bij de foto komt uw naam met © te staan maar is daarna voor de kerk 
wel vrij om te gebruiken voor het kerkblad. 
 
Greet Hoffman-Weijtze 
 
 
 
 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet. Neem contact op met De Stichting 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen. Zij 
biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 
HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn   
telefoon 0229-27 16 84  e-mail: hwkhulpverlening@live.nl       

https://koggenland.protestantsekerk.net/home
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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PASTORAATGROEP        

 
Als pastoraatgroep zijn we met een, laten we zeggen, voorlopige nog 
bijna lege, kalender begonnen. Maar u herkent het euvel wel, de dagen 
in de agenda staan zo vol als je niet goed oppast. Ook al is 2026 net 
van start gegaan. Laten we als het kan, genieten van elke minuut. 
 
Tijd verliezen: dan heb je dus nooit meer tijd. 
Tijd verspillen: hoeveel is er nog over? 
Tijd zoekmaken: het terugvinden kost veel tijd. 
De tijd vergeten: niet weten wat je kwijt bent.  
Tijd verknoeien: niet meer bruikbaar. 
De tijd gebruiken: waar blijft de gebruikte tijd? 
De tijd vullen: wat doe je als hij vol is? 
De tijd korten: om kwart over drie is het al vier uur. 
De tijd inhalen: aankomen voor je vertrokken bent. 
De tijd doden: levenslang is beter. 
Het wordt mijn tijd! Jouw tijd? Hoe weet je dat? 
Hebt u geen tijd? Ja? Mag ik hem dan? 
De tijd gaat snel. Hoe snel? Minuten per uur! 
 
Rudy Kousbroek 

 
Wanneer u behoefte heeft aan een praatje aan de telefoon of om een 
afspraak te maken dat we bij u thuis komen voor een bezoekje, laat het   
ons weten want we weten veel maar niet alles. 
U kunt Hermien, Miranda of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 28. 
 

NIEUW INGEKOMENEN 

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Wij vragen u 
vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw betrokkenheid bij 
de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 

Hermien Weissenbach-Tuls 

Miranda van der Hoeven 

Greet Hoffman-Weijtze 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 
Hieronder leest u de opbrengst van de collecten 
 in de maanden oktober en november. 

 

19 oktober      Avenhorn   €   82,20       
Voor aanschaf innovatief kooktoestel vrouwen in Bangladesh 
 
 02 november  Ursem        €.124,60      
Voor Diaconale adviestrainingen voor kerken in China. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 

 

Op de linker pagina leest u de verkorte jaarrekening 2024. 

Wanneer u hier vragen over heeft, dan kunt u contact opnemen met de 

heer Gert van der Roest. 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 
Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

 

 

 

 

 

 

DE ACTIE KERKBALANS 2025 

 
Voor 2025 is er op papier n.a.v. de kerkbalansbrieven 
toegezegd €.9.670. 
Doordat niet iedereen een opgave inlevert is er tot op 
13 december een bedrag van €.11.020,30 ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw kerkelijke bijdrage.  
 
Met vriendelijke groet, Jacquelina Bajema 
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen? Wanneer u niet ge-
noemd wilt worden in het kerkblad bij bloemengroeten, verjaardagen of 
jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet Hoffman-Weijtze of  
ds. Hans Reedijk.  
 

De bloemen van de kerkdienst  gingen naar: 

07 dec. Mw. A. van der Roest-v.d. Broek in De Goorn 
17 dec. Mw  B.Jonker-Otjes in Grosthuizen 
17 dec. Mw. L.Silvis-Timmer in Grosthuizen 
23 dec. Dhr. en mw. P.Nell in Ursem 
30 dec. Dhr. T.R.P. Bijlsma in Ursem 
 

 
 
JUBILEA   
 
 
10 december 2025 waren 50 jaar getrouwd:  
Dhr. en mevr. P.Nell- Eindhoven, Uitgang 1c in Ursem 
 
23 december 2025 waren 61 getrouwd:  
Dhr. en mevr. A.van Doornum- de Raat, Reigerlaan 45 in Ursem 
 
04 februari 2026 zijn 50 jaar getrouwd: 
Dhr. en mevr. F.A. Bogaart, Kerkebuurt 206 in Berkhout 
 
12 februari zijn 55 jaar getrouwd: 
Dhr. en mevr. M.T. Meerveld-Bultena, Reindert Visserstraat 5,Berkhout 
 
21 februari zijn 40 jaar getrouwd: 
Dhr. en mevr. P. Beemsterboer, Veldhuizerweg 6 in Berkhout 



21 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  

 
06 jan. Mevr. P.P. Lammers-Mierop, Elf Oktoberstraat 5, 1645VA  

Ursem  
07 jan.  Mevr.T.J. Koeman-Koeman, Oosteinde 731647A Berkhout  
09 jan.  Mevr. G. Leeflang-Bron, Kolblei 306, 1633DX Avenhorn  
10 jan. Dhr. K. Knol, Bobeldijk 98, 1647CK Berkhout 
16 jan.  Dhr. C.J. Booi, Kerkebuurt 177, 1647ME Berkhout 
20 jan. Mevr. M. Berkelaar, Zuidermeerweg 31, 1652CS Zuidermeer 
22 jan.  Mevr. H. Andeweg-van Heck, Kantbeugel 103,1648HR 

   De Goorn 
23 jan. Mevr. G. Driesse-Bij ’t Vuur, Dirk Kampstraat 14,1634 EJ   

Scharwoude  
27 jan.  Mevr. A. Brouwer, Berkenlaan 12, 1647AV Berkhout  
 
 

 
 
 
 
 
 
02 feb. Mevr. E.T. Ootjers-Helder, Slagterslaan 6, 1647CA Berkhout 
17 feb. Mevr. C.L. van der Hoek-Vink, Gabrielstraat 7, 1645SP Ursem  
21 feb.  Mevr. H. Weissenbach-Tuls, Berkenweide 20, 1647BH  

     Berkhout 
21 feb.  Dhr. P.M. Ootjers, Slagterslaan 6, 1647CA Berkhout  
27 feb.  Mevr. W. Dolfing-Kuiper, Dirk Laanstraat 12,1647AR Berkhout 
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BROOD- NODIG 
 
“Geef ons heden ons dagelijks brood”… ja, ja, dan zullen we wel eerst 
dat brood moeten verdienen, voor we het kunnen geven. Een brood 
nuchtere opmerking waarvan we er nog een paar op de plank hebben 
liggen, alvorens we het over “het brood” hebben. “Het wordt 
broodnodig tijd dat we”…dat klinkt tamelijk ambitieus, beter dan: “Ik zie 
er geen brood meer in”, “Je brood kunnen verdienen”, of “daar is geen 
brood mee te verdienen.” “Brood op de plank hebben”klinkt 
comfortabeler dan: “wat is die broodmager zeg.” “De ander het brood 
uit de mond nemen” is niet bepaald sociaal te noemen, en letterlijk: 
onsmakelijk. En “de één z’n dood is de ander zijn brood” klinkt hard 
maar is wel realiteit. Genoeg over het woord brood, we gaan ons even 
bezig houden met de veelzijdige wereld van het brood en… de 
aanwezige broodnijd van de broden onderling, ja zeker! 
Je hebt in onze vraag naar brood zoveel keus, dat je aan één 
broodplank of zeg maar liever broodschap niet meer voldoende hebt. 
Daar staan ze dan: witbrood, bruinbrood, volkoren, meergranen, 
roggebrood, maisbrood en diverse luxe variaties, als krenten / 
rozijnenbrood, uienbrood, sesam-kaas plaatbrood, stokbrood 
enzovoort. 
En nu de broodnijd. Een bruinbrood zegt tegen een wit brood “met jou 
zie ik het niet zo zitten, Je hebt geen power, geen inhoud, je bent 
alleen maar een charmeur, een hitte-pe-tit.” 
“Zo die zit, zei het donkere roggebrood. “Maar…bruinbrood,” sprak het 
roggebrood, “speel maar niet zo op, jij bent ook maar een misbaksel 
met je slappe fabrieksstructuur, daar knijp je zo doorheen. Kun je van 
mij niet zeggen.” Het meergranen en maisbrood waren het daar 
roerend mee eens. Wil je klasse, kijk naar ons, al heeft onze kwaliteit 
natuurlijk wel een prijskaartje. 
Het wat luxere brood luisterde maar zweeg in alle talen want ja, 
Noblesse Oblige!! En zo is dat! Een oud boeren volkoren, iets droog 
maar oprecht en wijs, sprak bedachtzaam “let op wat jullie zeggen! 
“Wees trots op jullie broodnodig bestaan in plaats van bekvechten.” 
“Wees blij dat we mogen wat we willen namelijk het stillen van de 
honger van velen. Een voorrecht deze weg te mogen gaan” 
“Helaas…de helft van de wereld kent niet eens ons bestaan erg 
genoeg en jullie houden je bezig met brood-onnodig gebazel!”  Het 
werd doodstil op de broodschappen. Nu staan ze weer waardig 
eensgezind echt als brood op de planken. En wij als verwende 
mensen, wij kiezen, wij kopen, wij danken en eten. 
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Brood-Nodig is geschreven door Cor Klaver 
 
Uit het kerkblad Purmerkerk van jaren her. 
Met dank voor het bewaren aan Annie Koole 
 

 
 
‘Broôd,’ eten van alledag! 
 
Beste mense, wete julle, dat ’t kloine woordje broôd 
gerust nag heêl wat om ’t loif heb, ok al is ’t woord niet groôt? 
 
Oôze taal zit vol van broôd ’oor, oftig noeme wai dat woord; 
’t is oôs eten, ’t is oôs leven, broôd is wat bai mense hoort. 
 
Broôd is nôdeg om te leven, ’t is volksvoedsel nummer ien, 
’t is heêl best voor je gezondhoid, broôd dat eet toch iederien. 
 
‘Broôd op de plank’ is wat wai wulle en d’r ok nag butter op; 
kè je goed je broôd verdiene, nôh, den eet je gien broôdsop. 
 
’n Mens leeft niet van broôd alliendig, nei, ’t leven biedt veul meer. 
En met ‘zoete broôdjes bakke’, kom je ok wel pittig veer. 
 
Iemeslesten zag ’k ’r ientje, die z’n broôd niet verdiene ken; 
zuks is den toch bar begrôtelijk, want  ‘gien droug broôd’ heb je den. 
 
’n Broôdvechter kè je weze of je benne ’n broôdheer, 
stikkemoeder hoor ik ok wel, of broôdmager soms ‘n keer. 
 
Genadebroôd wort ’r ok wel eten of je kregge wat op je broôd, 
soms is ’r ’n prôfeet die broôd eet en de ‘ien z’n doôd is de aar z’n 
broôd’.’ 
 
Broôd vult niet allien de mage, nei, ’t is wel effies meer. 
Is ’n noôdzaak om te leven, mense ete ’t altoid weer. 
 
Deuze man die zee ’t ok oftig: ’Bakker da’s ’n edel vak, 
bedat ’t ouwste van de wirreld, ik ben bloid wanneer ik bak.’ 
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VOOR IEDEREEN 
 
Voor ieder van ons een plek aan de tafel 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
 
Lied 388 vers 4 en 5 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor al uw goede gaven Heer, 

zij u de dank en eer. 

Wij danken u voor daag’lijks brood, 

kracht en gezondheid Heer. 

Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. 
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DOORSTREEPPUZZEL OVER BROOD 

 

Streep de woorden door in het vierkant. Schrijf de letters die 

overblijven in de lege vakjes onder de puzzel. 

Waar staat deze tekst in Johannes  6? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is er ook nog het mooie verhaal  

over de vijf broden en twee vissen 
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JEUGD VAN NU   
 
Het jaar 2025 is passé en de eerste minuten zijn al weggetikt in het 
nieuwe jaar. Maar, ho, ho, niet te snel allemaal. Er is een heel jaar voor 
de boeg. Wat het worden gaat weet geen mens. Afwachten en hopen. 
 
“Een hersenkraker” als eerste puzzel voor dit jaar. Blijf kijken en na een 
tijdje kun je de tekst vanzelf lezen. Bovendien kan je dan zeggen: die 
test heb ik goed gedaan. Het komende jaar zal ik ook vast goed 
doorkomen. Veel succes voor een mooi nieuw jaar. 
 
D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 

0N23 H3R53N5N 1N 5T44T 21JN. 1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G 

M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R NU K4N J3 H3T 

W44R5CH1JNL1JK 4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 

5P4NN3N. D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 

H3R53N5. KN4P H3? D323 M3D3D3L1NG M4G J3 K0P13R3N 3N 

V3RD3R V3R5PR31D3N !  

EN…? Heb je alles kunnen lezen? Goed gedaan. 
 
Op naar de volgende puzzel. 
Hieronder staan telkens 2 woorden met stippeltjes ertussen. 
 
Bedenk het juiste woord zodat het tweede woord ook compleet is. 
Voorbeeld: Lente  ……   klok 
Het woord ertussen is tijd. Dus Lentetijd en tijdklok. 
 
Samen   ……..   lijster 

Engelen   ……..   speld 

Wit    ……..   lied 

Orgel    ……..   fout 

Kerk    ……..   noot 

Lied    ……..   omslag 

Collecte   ……..   lamp 

Preek   ……..   kussen 

Kaars   ……..   flits 

Kerk    ……..   huis 

 
 De oplossing staat op bladzijde 30. 
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HET VERBORGEN GOUD 
 
Ieder van ons droomt er wel eens van om goud te vinden, maar de 
meesten zoeken op de verkeerde plaats. Dit verhaal gaat over twee 
luie jongens, die ook goud vonden. 
  
Hun vader was een hardwerkende boer. Hij leefde op het platteland 
van Australië en had zijn bedrijf uit het niets opgebouwd. Eigenhandig 
had hij zijn land ontgonnen in de wildernis. Maar aan één veldje was hij 
nooit toegekomen. Het was een stuk land, dat men al eens had kaal 
gebrand. De oude dikke wortels van bomen zaten nog in de grond. Die 
waren weer gaan uitlopen en nu stonden er allemaal wilde bosjes, 
voornamelijk Eucalyptusstruiken op het land. De tijd was erover heen 
gegaan. Het was echt een wildernis geworden. Vader had al vaak aan 
zijn zoons gevraagd om op het wilde landje te gaan werken, maar zij 
waren liever lui dan moe. Ze vonden het niet zo belangrijk. 
Ze dachten namelijk, dat hij ergens goud had verborgen. 
  
De jaren gingen voorbij en vader ging sterven. Voordat hij echter de 
ogen voorgoed zou sluiten, vroegen de zoons hem: ‘Pa, waar hebt u 
nou dat goud verborgen?’ Met grote moeite bracht de oude man eruit: 
‘In het wilde landje, jongens.’ en stierf.  
 
De week daarna gingen de jongens met pikhouwelen en schoppen 
naar het veldje en begonnen te graven of hun leven ervan afhing. Vier 
weken hebben ze er gewerkt. Het land werd volledig schoongemaakt, 
maar zonder resultaat. Geen enkel stukje goud werd gevonden. Wat 
een teleurstelling! De oudste zoon zei gelaten: ‘Wel, we hebben het 
land nou toch omgewerkt, laten we er maar koren op verbouwen.’ 
Zo gebeurde het ook en de maanden gingen voorbij.  
Maar op een dag, toen het koren rijp was, zagen de  
jongens ineens het goud. Het hele veld was er vol mee. 
Het was prachtig goudgeel graan! Eindelijk begrepen  
ze wat vader had bedoeld, toen hij zei:  
‘Er zit goud in het landje, jongens.’ 
  
 
Zo is het ook met de Bijbel, als hij dicht blijft, zul je er nooit schatten uit 
te voorschijn kunnen halen. Maar ieder die er moeite voor wil doen, 
ontdekt een kostbare schat: Gods woord is brood voor het hart. 
 
Bron; Bijbelverhalen.nl 
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COLOFON                                     
    
Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  vacature 

U kunt contact opnemen met Hermien of Greet van het Pastoraat. 

 

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

Ouderlingen - Pastoraat 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20      

1647 BH Berkhout 

e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58     

1641 LR Spierdijk 

 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 

Contactpersoon 
Mw. M.I.E.M. ( Miranda) van der Hoeven                   06-54 73 26 19 
Pieter Grootstraat 7           
1648 KS De Goorn  
e-mail:  miemvanderhoeven@hotmail.com 
 

mailto:Piet@4nell.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:miemvanderhoeven@hotmail.com
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Ledenadministratie   
ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

 

Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, 1648 HE De Goorn        06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 

 

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

 

mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
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C O N T A C T  KOPIJ 

Voor MAART en APRIL 2026 

graag vóór 17 FEBRUARI  a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5, 1645 WE Ursem     
Telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
 
Oplossing van bladzijde… Welk woord hoort er tussen: 
Samen-zang-lijster, Engelen-haar-speld, Wit-lof-lied, Orgel-spel-fout, 
Kerk-muziek-noot, Lied-boek-omslag, Collecte-zak-lamp,  
Preek-stoel-kussen, Kaars-licht-flits, Kerk-klok-huis. 

 
 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 
 
 
 

  

 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 
 

 JANUARI - FEBRUARI 2026 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 
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De dichters van De Zwanenbloemkring waar ook Carina deel 
van uitmaakt, hadden afgelopen december advent als thema. 
Al is die periode voorbij, de woorden blijven actueel. 
 

 
ADVENT 
 
't Kerkelijk jaar is voorbij, 
geliefden zijn herdacht. 
 
In elke gemeente is een kaars aangestoken  
voor kinderen, die zijn vermoord, of 
van honger gestorven. Ja, toch? 
 
Dat zou een zee van licht geweest zijn! 
Al was het maar voor één kind geweest, 
achter gebleven op ons netvlies. 
 
Er zou lang geleden een kind geboren zijn, 
dat mensen omarmde en vrede bracht. 
Hij hield van kinderen in het bijzonder. 
Het liep niet goed met hem af. 
 
Het verhaal gaat dat zijn familie 
later op de vlucht was voor barbarij. 
Zo gaat dat al heel lang in deze wereld 
jaar in ,jaar uit. 
 
Hij zou terugkomen .. 
Als vluchteling, als kind? 
 
Hoe zal ik ze ontvangen? 
Een ster, een warme deken en voedzaam eten, 
een hartelijk welkom in huis? 
 
Carina Brienen 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 
OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 
Op 2 december jl. is overleden de heer Jan Kramer. 
De heer Kramer woonde jarenlang samen met zijn vrouw op het 
prachtige plekje aan de IJsselmeerdijk te Warder. Door afnemende 
gezondheid woonde hij de laatste tijd in Zorgcentrum Middelwijck te 
Beemster, alwaar hij ook is overleden. 
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 
 
Op 5 december 2025 is op 86-jarige leeftijd overleden de heer Joop 
Haan, geboren te Kwadijk. De laatste tijd woonde de heer Haan in 
Verpleeghuis Lindendael te Hoorn. 
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte en moge de herinneringen  
hen tot troost zijn. 
 
Riet Koole 
                                                                     

in Memoriam 

 

 

 
 
 
Als je een dierbare hebt verloren 
mis je het dagelijkse leven met elkaar. 
Maar de liefde die je voelt van binnen 
maakt herinneringen bijna tastbaar. 
 
Tref elkaar in de zang van een merel, 
in een vlinder die plots op je schouder rust. 
Vind elkaar telkens in het warme licht, 
als de zon voorzichtig de aarde kust. 
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen de adressen toe te voegen zodat gemeente-
leden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. Uit veel 
omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen worden 
voorzien van adressen. Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt 
vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 

 
26 oktober      Fam. De Wit uit Oosthuizen 

09 november  Dhr. T. Landaal uit Oosthuizen 

09 november  Dhr. H. van Ark uit Middelie 

30 november  Dhr D. van Berge uit Zuidoostbeemster 

14 december  Fam. Kramer uit Oosthuizen 

 

 
 
 
 
 
JUBILEA   
 

 
62 jaar getrouwd op 9 januari 
De heer en mevrouw L.A. Kastelein - van Driel 
Molenkolkweg 11, 474HC Oosthuizen 
 
35 jaar getrouwd op 11 januari 
De heer en mevrouw R. Burggraaf 
Etersheim 3A, 1474MT Oosthuizen 
 
63 jaar getrouwd op 13 februari 
De heer en mevrouw . G. Petiet – Ott 
Kruiswoud 6, 1474JD Oosthuizen 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN 75+ 
 
06 jan.   Mevr. E. Houtman-Jongert, IJsselmeerdijk 5,1474 MX   

Oosthuizen 
14 jan.  Mevr. D. Roos- Kramer, Zomerdijk 3,1631DC Oudendijk 
24 jan. Dhr. P. Verschoor, Kokmeeuwplantsoen 3, 1474BB  

  Oosthuizen 
27 jan. Dhr. J.K. Pasterkamp, Raadhuisstraat 36, 1474HH   

  Oosthuizen 
27 jan. Dhr.   G. Kout,  Warderweg 3, 1474MA Oosthuizen 
 
 

 
 
 
 
 
 
06 febr. Mevr. J.F.M.Koole-Burggraaf, IJsselmeerdijk 4a,1474MX  

  Oosthuizen 
06 febr. Dhr. J.Bakker,  Beets 116a, 1475JH Beets 
07 febr. Mevr. H.Burggraaf-Houtman, Oosteinde 61,1474M Oosthuizen 
14 febr. Dhr. J.Bakker,  Durkweg 1, 1471EE Kwadijk 
14 febr. Dhr. W. van Wijk,  Middelie 19, 1472GN Middelie 
17 febr. Mevr. van Haan-van Tiel, Koepoortsweg 35, 1624AB Hoorn 
20 febr. Mevr.J.J.Woldhuis, Kokmeeuwplantsoen 3, 1474BB  

  Oosthuizen 
25 febr. Dhr.L.K. Schuitemaker, De Wijzend 195, 1474PL Oosthuizen 
26 febr. Mevr. A.Buis-Olie, Westerkoogstraat 49, 1474MK Oosthuizen 
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BERICHT VAN DE DIACONIE 
ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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   Het nieuwe jaar, een nieuw geschenk??? 
   Vaak wordt ik bang als ik bedenk, 
   wat er zal kunnen gaan komen. 
   Waar vinden mensen, van deze tijd 
   geschapen voor de eeuwigheid, 
   een veilig onderkomen. 

    
   Mijn kind, was IK je niet nabij 
   in ’t oude jaar? Geloof in MIJ. 
   Ik zal er altijd wezen. 
   Ik hou mijn trouw, Mijn woord gestand, 
   uw tijden zijn toch in mijn hand 
   wat valt er dan te vrezen? 

 
   Nu ga ik moedig, blij van zin 
   gerust het nieuwe jaar weer in 
   met lichte en donkere dagen. 
   Wat er ook gebeuren gaat 
   HIJ is mijn hulp en toeverlaat 
   met HEM durf ik het aan. 
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COLOFON 

 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

   e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.  

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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Schilderijen  van  Advent  en  Kerst 
 
 

 
 
 
 
 
 
              Dirk van Ark                                        Corrie van Ark 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Bep van Doornum 
             Lydeke Vroom         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ada van der Roest 
                                                       Clara Slooten 
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